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Algemeen. 
 
Stockholm is een veelkleurige stad die uit een groot aantal eilanden is opgebouwd, daardoor 
zijn er ook veel bruggen en is het hele straatbeeld erg  afwisselend. In grote lijnen bestaat 
Stockholm voor eenderde uit water, eenderde uit bebouwing en voor eenderde uit openbaar 
groen / parken. 
Er zijn zeventien eilanden en vaak wordt er gezegd; “er is een witte winter en een groene 
winter”. De bebouwing  is er zoals gezegd heel erg gevarieerd, mede door het heuvelige 
aspect van de stad, toch zijn er maar vijf  echte torenflats. De vraag is in hoeverre Stockholm 
wil en kan uitbreiden, omdat men niet echt de hoogte in wil. Door de grote druk op de 
woningmarkt is er een wachttijd van vijftien jaar voor een huurappartement of huurwoning, 
daarom wordt er vaak gekocht. Wanneer je een woning of appartement koopt, wordt je mede-
eigenaar en betaal je tegelijkertijd een maandelijks bedrag aan bijdrage voor onderhoud. De 
prijzen voor een eenpersoons appartement van 30 vierkante meter bedragen allemaal zo om en 
nabij de honderdtwintigduizend euro en dan  komt er nog zo’n driehonderdvijftig euro 
onderhoudslasten per maand bij. Alle Zweden hebben grote hypotheken lopen op hun 
woningen.  
Omdat de meeste Zweden toch allebei fulltime werken, wordt er natuurlijk een groot beroep 
gedaan op de kinderopvang. Zwangerschapsverlof is  goed geregeld. Een vrouw heeft na de 
bevalling recht op vijf maanden bevallingsverlof, waarvan de man twee  maanden kan 
opnemen Wanneer de man die  twee maanden niet opneemt, krijgt de vrouw gewoon vijf 
maanden verlof. Kinderbijslag is daarnaast een grote extra bijdrage, negentig euro per maand 
per kind, na het achttiende jaar gaat de kinderbijslag naar de kinderen zelf. De  
studiefinanciering levert 250 euro per maand op. 
 
De stad; 
Eén op de zeven Zweden heeft een boot. In Stockholm zijn talrijke boten, zo’n tweehonderd 
duizend die uiteraard in het witte (winter)seizoen op de kant liggen. Er zijn talrijke 
winkelstraten met soms verwarmde voetbaden die daardoor niet bevriezen of glad worden. 
Tegen gladheid wordt er gestrooid met scherp grind. Belangrijke attracties en verschillende 
gebouwen zijn een bezoek waard. Ongeveer 300 cruiseschepen doen per jaar Stockholm aan. 
Een bekende cruise-lijn die elke nacht vertrekt met twee grote schepen is de lijn Stockholm-
Helsinki met veel belastingvrij inkopen, met name drank. Stockholm is ook een trendy city; 
alle grote designkledingmerken testen er hun eerste ontwerpen uit. Wanneer het in Stockholm 
“in” blijkt te zijn, wordt het over de rest van Europa uitgebracht. 
 
Alle eilanden hadden vroeger bepaalde functies en herbergden een bepaalde bevolkingsgroep. 
Zo was er een eiland voor adel, voor de boeren, de koninklijke familie enz.  
Zweedse woorden lijken vaak op Nederlandse woorden, zeker in de scheepvaart zijn er veel 
overeenkomsten. Maar ook de Nederlandse woorden  uitgang / ingang / winkelhaak / 
bibliotheek lijken op het Zweedse woorden. Daarnaast kunnen veel Zweedse woorden vanuit 
het Nederlandse verklaard worden. 
 
In 1967 is men in Zweden overgegaan van links rijdend verkeer naar rechts rijdend verkeer. 
Er is maar een oorlogsmonument in Zweden, ter herinnering aan de burgeroorlog met Spanje. 
Dat komt omdat Zweden niet deelnam aan de Wereldoorlogen  I en II.  
 



De koning en koningin hanteren de gewone kantoortijden, ze werken allebei   van 9 tot 17  
uur in het koninklijk paleis in Stockholm. 
 
De sfeer in Stockholm 
 
De stad ademt rust en regelmaat uit en gelet op de tijd van het jaar  fris. Er heerst een 
ontspannen sfeer, er wordt niet gejaagd en het verkeer is niet overmatig aanwezig. Iedereen 
lijkt elkaar te accepteren. Ook de jeugd is actief in de stad zonder echt op te vallen. De 
kleding is over het algemeen wat minder kleurrijk dan in Nederland, maar de hectiek is ook 
een heel stuk minder. Er zijn veel minder allochtonen zichtbaar dan in onze grote steden. Ook 
scooterende jeugd is niet te zien. Al met al maakte het op alle aanwezigen en zeker ook de 
bezoeken aan scholen een relaxte en rustige en vertrouwelijke indruk.  Een Amsterdamse 
collega wist het heel treffend op te merken; “Je hebt hier geen aso’s op straat”.  
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